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“De toekomst zal profetisch 

zijn indien we geloofwaardige 
tekens worden van Gods 

Liefde.” Dit is het sleutelwoord 
waarmee het Verslag beëindigd 

wordt over het sessenium 002-
2008. Geloofwaardig tekens 

zoals: “een vurig hart hebben”, 
“een hart dat kan zien”, of 

“waar het hart van vol is; het 
Woord op de lippen hebben”. 

Men spreekt over “teken” en 
“uitdrukking” die ontspringt aan het leven van het Instituut”. Teken en 

uitdrukking die ons uitnodigt om een houding aan te nemen, zo zegt 
Moeder Antonia,  die ons naar de diepte leert gaan, naar de oorsprong, 

om er een rijke, evangelische toekomst in te ontdekken die teken is van 

Gods voorkomende liefde.” 
De Moeder verwijst even naar het onderwerp van het vorige Algemeen 

Kapittel, met als thema “in de leerschool van Gods Woord om 
medewerkers te kunnen worden aan het heilsplan van God binnen de 

Kerk.” Dit is dan ook het thema waar de Bisschoppensynode, dat te Rome 
zal plaatshebben van 5 tot 26 oktober, zal rond werken. 

Deze synode “is een oproep om te volharden in ons engagement om 
verkondigers van het Woord te zijn. Niemand kan de andere leiden als hij 

niet eerst zelf is gefascineerd door dit Woord.” Dit verondersteld “dat we 
ons onder Gods Woord plaatsen, ernaar luisteren, het bemediteren en 

ernaar leven. 
“Het teken “waar het hart vol van is” of “het Woord op de lippen” betekent 

dat we aandacht hebben voor de interpersoonlijke relaties”. Het is de 
“verantwoordelijkheid opnemen voor de persoonlijke en 

gemeenschappelijke vormingsweg door onze relatie met God, met onze 

medezusters en onze zending te verzorgen.” “Het hoogtepunt van de 
persoonlijke realisatie, verduidelijkt Moeder Antonia, bestaat in onze 

bekwaamheid tot liefhebben en het dienen van de anderen.” “Het Woord 
op de lippen” houdt o.a. “een manier in van bezielen en beleid voeren.” 

“Wie tot deze dienst is geroepen kan en mag niet ‘zwijgen om de lieve 
vrede’ wat rechtstreeks tot een persoon of tot de gemeenschap moet 

gezegd worden.”  
Volgens Moeder Antonia “wekken we onzekerheden op omdat we 

verwaarlozen van beslissingen te nemen of zijn we niet duidelijk genoeg in 
onze voorstellen.” In de dienst van het gezag “dragen we bij tot een 

vrouwelijke visie”. En deze visie, zo besluit de Algemene Overste, “is 
gefocust op de liefde -en niet op macht- op het gemeenschappelijk goed 

en niet op persoonlijk of gemeenschappelijke prestige.” 
 


